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Wonen in een oase van vrede

“Mijn volk zal wonen in
Een oase van vrede,
Een veilige woonplaats,
Een oord van ongestoorde rust.”
(Jesaja 32:18)

Als je verlangt naar het ervaren van de vrede als vrucht van de
Geest, concentreer je dan op Gods beloften over de vrede. Jesaja
profeteert over veiligheid, over rust en over een oase van vrede.
Dat is precies wat we nodig hebben te midden van de onveilig-
heid, de onrust en de chaos van de woestijn

Als je daarbij stil staat, merk je vaak hoeveel onvrede er eigenlijk is
in je leven kan zijn, in de vorm van rusteloosheid en bezorgdheid.
Dan is het heerlijk om je te richten op de belofte van vrede. In het
overdenken van de woorden van Jesaja, kun je al een oase-
moment ervaren: bij Jezus ben ik op een plaats van ongestoorde
rust en vrede.

Heer Jezus, wilt u zelf mijn vrede zijn? Laat me wonen bij u.

Uit: Jos Doluma. Oase



[ De hugenote Marie Durand ]

Wanneer iemand bereid is al op de leeftijd van vijftien jaar omwille van
de Heer de gevangenis in te gaan en het daar 38 jaar uithoudt, moet
diegene het wel heel serieus nemen met de toewijding aan Christus.
Marie Durand heeft haar leven in de waagschaal gelegd voor Christus.

Historische achtergrond

Met de machtsovername van Lodewijk XIV in 1661 werden de hugeno-
ten (Franse protestanten) in Frankrijk opnieuw onderdrukt. Men pro-
beerde hen met wrede middelen te dwingen om terug te keren tot de
katholieke kerk. Toen in 1685 de koning het Edict van Nantes herriep,
was daarmee het protestantisme in Frankrijk elk bestaansrecht ontno-
men. Er ontstond een massale vlucht van de hugenoten. Honderddui-
zenden verlieten het land. Voor degenen die achterbleven, brak er een
buitengewone harde tijd aan. Velen verloren hun bezittingen, hun vrij-
heid en zelfs hun leven.

Marie werd op 14 april 1730 vanwege haar geloof gearresteerd. Ze was
toen 15 jaar en sinds drie weken getrouwd. Ze zag haar man na haar
gevangenneming nooit meer terug. Marie werd naar Aigues-Mortes
gedeporteerd en daar in de ‘Toren van Constance’ ondergebracht. Deze
toren werd haar gevangenis en tegelijk haar plaats van bewaring.

De ellende achter de zes meter dikke muren was groot. Bedompte
lucht, wrede eentonigheid, schaars licht, slechte voeding, wind, koude
en hoge vochtigheid maakten het leven tot een kwelling. Levend begra-
ven’ — dat was het wrede lot van de gevangenen.

Dag na dag, maand na maand, jaar in, jaar uit bracht Marie Durand haar
leven door in het vochtige schemerdonker, samen met nog 28 andere
mensen. Hoe gemakkelijk had ze uit haar kerker bevrijd kunnen wor-
den! Ze zou ‘slechts’ tot het katholicisme hoeven terug te keren, en ze
zou weer in de zonnige vrijheid zijn geweest. Maar dat wilde ze niet -
nee, voor geen prijs wilde ze de ontdekte waarheid verloochenen.
Daarom bemoedigde ze ook de andere vrouwen, van wie zij de aan-
voerster geworden was.



Zo hielden de vrouwen dapper vol. Slechts een paar konden de druk niet
weerstaan en keerden terug naar de katholieke kerk. ‘Dat zijn de zwaar-
ste beproevingen die ons kunnen overkomen’, zuchtte Marie Durand,
‘veel zwaarder dan ziekte of dood’. Toen kraste ze met de punt van een
schaar in de muur het vermanende woord: RECISTER (‘weerstaan’).

RECISTER! Steeds weer moest Marie Du-
rand zichzelf en de andere vrouwen dit
toeroepen; steeds weer vielen hun blik-
ken op dit woord. En ze weerstond! Ze
gaf niet toe aan de verzoeking om haar
Heer te verloochenen, ondanks de ijzige
wind die door de luchtgaten blies zodat
de reumatische klachten haar pijnigden
en het water over de muren naar bene-
den liep, hevige koorts haar deed rillen,
een zware verkoudheid niet wilde over-
gaan en zelfs één van haar lotgenoten
van ellende stierf.

MARIE DURAND

Op 11 april 1768 verkreeg Marie Durand gratie. Ze was na 38 jaar gevan-
genschap een vrije vrouw. Getekend door jaren van lijden en ontbering
keerde de nu 53-jarige naar haar geboortestreek terug en woonde ze nog
een aantal jaren teruggetrokken en bescheiden. Acht jaar later stierf zij

in juli 1776. Haar laatste woorden zouden zijn geweest: ‘ De kroon van
het leven’. Ze had stand gehouden in de beproeving en was bereid ge-
weest om voor Hem te sterven.

Overgenomen uit het bijbelstudieblad: Uit het Woord der Waarheid
(december 2019).

Gegrifd in de muren van de ‘Toren van Constance’
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Verlangen

Wanneer wij het in ons geplante Woord niet aannemen, krijgt de begeer-
te vrij spel. Onvrede met God en strijd met elkaar is het onmiddellijke ge-
volg. Echt geloof gaat in quarantaine bij God en beschermt zich daardoor
tegen de besmettingshaard van de wereld. Indien wij ons welbevinden
zoeken in een omgeving die de ziektekiemen van de zonde verspreidt,
worden wij zelf aangestuurd door de hel. De gevolgen zijn onvermijdelijk:
relationele conflicten, innerlijke conflicten en conflict met God.

God zoekt ons passioneel. Begeerten kunnen dus ook goed zijn, in over-
eenstemming met het karakter van Christus en de doelen die God heeft.
Wij mogen naar veel verlangen! Maar .....!

Verlangen om mensen te dienen kan hoogmoed worden die naar respect
en aanvaarding verlangt. Verlangen om voldoende geld te hebben om te
leven, kan materialistische bezitsdrang worden. Verlangen om goed te
presteren kan een schreeuw om bevestiging worden. Verlangen naar onze
huwelijkspartner, kan ontaarden in de ander te gebruiken voor bevredi-
ging van eigen seksuele behoeften.

Dan zijn wij niet onverdeeld op God gericht, met liefde als vrucht, maar op
onszelf, in de zonde. Dan zijn we in bezit genomen door begeerte in plaats
van door passie voor God. Dan willen we meer geliefd worden door ie-
mand die in de wereld is, dan dat wij rust vinden in het naderen tot God.

Jef De Vriese

[ Quote ]

“Het Evangelie is geen vlucht uit de werkelijkheid, maar rust ons krachtig
toe om iedere situatie van ons leven helder onder ogen te zien.”
Wilkin van de Kamp




[ Gebedspunten ]

e gebed voor de kinderen, de ouders, de scholen en de leerkrachten;

e gebed voor een rotsvast vertrouwen op God in deze moeilijke periode;
e gebed dat wij mogen gespaard blijven van de corona-griep en dat het
probleem snel achter de rug mag zijn;

e gebed voor zieken en ouderen;

e gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste
beslissingen mag nemen;

¢ gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente;

e gebed voor iedereen die worstelt met zorgen, angst, ziekte of veran-
deringen in de dagelijkse structuur als gevolg van het coronavirus.

e gebed om wijsheid en kracht voor alle mensen die in de zorg werken,
voor (politieke) leiders, voor leerkrachten en voor iedereen wiens
werk nu beinvioed wordt door het virus;

e gebed voor bescherming voor hen die tewerkgesteld zijn in de zorgsector
(Nele, Clémentine, Silas [zoon van Jan en Geertrui]). Dank dat zij dit werk
willen blijven doen in deze corona toestanden.

e dankgebed voor ons goedwerkend gezondheidssysteem;

e gebed voor alle alleenstaanden in de gemeente, in onze buurt,
onze familie;

e gebed voor MAHABBA;

e gebed voor de vervolgde kerk;

e gebed voor Israél;

e gebed dat veel (ongelovige) mensen, nu ze veel thuis zijn, op christelijke
websites mogen terechtkomen. Dat ze naar aanleiding van de corona-crisis
mogen gaan nadenken over de zin van het leven. En dat wij veel
mogelijkheden zullen hebben te getuigen van ‘de hoop die in ons leeft’.

e gebed voor wereldwijde opwekking.

Cn



Wekelijkse bundel van de kerk in Corona-crisis

Hallo ledereen,

Samen met Ruth, Hester en Nick en David hebben wij een werkgroep op-
gericht om na te denken hoe wij kunnen blijven functioneren als kerkge-
meenschap tijdens deze bijzondere tijden. In overleg met de oudsten
hebben wij twee concrete voorstellen uitgewerkt:

i) ledereen wordt geplaatst in een zorggroep. De bedoeling is dat wij uit-
kijken voor elkaar door regelmatig te telefoneren naar elkaar en prakti-
sche hulp aan te bieden waar nodig. De uitleg vind je in bijlage alsook
een recente adressenlijst.

ii) De zondagdiensten worden vervangen door een wekelijkse bundel die
iedereen zal ontvangen in het begin van de week. In de bundel vindt u
alles terug (en nog wat extra!) dat normaal plaatsvindt tijdens de

dienst. Afhankelijk van de spreker zal er soms ook een boodschap be-
schikbaar zijn op zondag via internet. We willen dat niemand uit de boot
valt en daarom zullen mensen zonder internetverbinding de bundels in
hun brievenbus ontvangen. De eerste bundel kan nu gedownload wor-
den vanaf de website:
https://www.depottenbakker.be/weekmagazine-e001/

Dan is er nog een warme oproep voor wie facebook heeft om lid te wor-
den van de facebookgroep van De Pottenbakker:
https://www.facebook.com/groups/481646445590558/

Als er nog vragen zijn of voorstellen voor hoe wij het contact met elkaar
kunnen behouden tijdens deze periode van lockdown, neem gerust con-
tact op met mij: dhdelameillieure@gmail.com of 0493 84 78 55.

Namens de werkgroep,
David, Ruth, Nick en Hester



[ Overdenking ]

De Heer is mijn Herder (Psalm 23)

God is een goede Herder, Hij verlaat me nooit, Hij houdt me altijd in het
0og.

Een herder, dat vind ik zo mooi. Een herder geeft zijn schapen stuk voor
stuk een merkteken, zodat iedereen weet dat de schapen van hem zijn.

Dat heet oormerken, ze oormerken de schapen. Op die manier weet ie-

dereen aan wie de schapen toebehoren. En dan weet de herder: dat zijn
mijn schapen.

Wij zijn gemerkt en verzegeld door de Heilige Geest. We zijn een gemerk-
te man of vrouw, die door God gemerkt zijn. Dat betekent dat we anders
zijn. We zijn apart gezet om gebruikt te worden door God.

Wij zijn duur gekocht, we zijn Zijn schapen, we zijn niet langer van onszelf.
We kunnen niet zo maar doen wat we willen, we zijn Gods eigendom. Hij
is mijn herder, ik ben Zijn schaap, en Hij leidt me naar grazige weiden. Bij
het oormerken van schapen wordt een slachtmes gebruikt, zo heet dat in
de wereld van de schapen. Het is pijnlijk voor zowel het schaap als de her-
der.

Nu ga ik iets zeggen wat niet zo leuk is, nl. een goede herder houdt zoveel
van zijn schapen dat hij genoodzaakt is ze soms pijn te doen. Waarom ne-
men we dingen af van onze kinderen of wijzen we ze terecht of straffen
we hen? Het is meestal de enige manier om ze te doen gehoorzamen. We
willen ze geen pijn doen, we willen ze helpen om volwassen te worden.

Waarom staat God toe dat dat er pijn is in ons leven? Ziekte, werkloos-
heid, weinig of misschien zelfs geen vrienden in ons leven. Dan denken
we: God, U zou toch goed voor me zijn? Waar het eigenlijk om gaat is dat
God wil dat we in ons leven geestelijk volwassen worden. Hij houdt teveel
van ons om ons in de steek te laten. Welke pijn kiesje? De pijn van veran-
dering of de pijn van nooit te willen veranderen. Als we meer op Christus
willen lijken, betekent dit dat we Christus steeds meer moeten toelaten in
ons leven. Denk aan dat slachtmes.



Psalm 23 begint met de woorden: de Heer is mijn Herder mij ontbreekt
niets.

Wat betekent dat? lemand die op God vertrouwt, kan rustig wachten op
dingen en ondertussen heel tevreden zijn. Een geduldig mens weet dat
God het juiste zal doen, op het juiste moment en vooral op de juiste ma-
nier. Een geduldig mens zal zich niet gaan bemoeien met Gods timing, met
Zijn plan. Hij is bereid geduldig te wachten tot God het beste voor Hem
doet. We moeten leren genieten van vandaag en geduldig wachten op
morgen. God kiest het juiste moment om het juiste te doen.

Jurgen Vermeersch

Mededeling: De jublieumdienst naar aanleiding van het 100jarig bestaan
van de Evangelische kerk te Brugge gaat NIET door. De viering wordt ver-
plaatst naar 2021.

Contactadressen ’

De Oudstenraad komt samen elke 1e woensdag v/d maand (uitgezonderd feest-
dag). Indien u een vraag of opmerking hebt voor de oudsten:

email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com of gsm:0491/92 91 58

Indien u een persoonlijk gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot
een oudste:

Jan Hostens 056/45 72 31 (Vrije dag: vrijdag)

Stephan De Feyter 0479/36 37 42

Thomas Nop 0495/12 10 92
U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus
stoppen. U kan ook overschrijven op de rekening van de kerk:
IBAN: BE17 0012 2662 5321— BIC: GEBABEBB

VU: Evangelische Gemeente 'De Pottenbakker' vzw - Vlaams Gewest -
Meensestraat 83, 8500 Kortrijk - 445.197.831 RPR Gent, afdeling Kortrijk




