[ Mededelingen ]

1.Zondag 03/11: Diensleiding: Holly — Prediking: Pe Lunca
Kinderdienst

2.Zondag 27/10: Jeugdwerk: minigolf (11u-16u).
Voor info: spreek Nick aan.

3. Maandag 28/10: Bidstond in de kerk om 19u30 (Jan H.).

4. Zaterdag 02/11: Evangelische familiedag in het provinciaal vormings-
centrum, Smekenstraat 61, 2390 Oostmalle. Thema: “Op zoek naar
rust.” Voor meer info: zie www.veg.be/evenementen. Wil je een
handje meehelpen? Geef je op via www.indekerk.be.

5. Maandag 04/11: One-in-Christ bidstond in Ichtus om 19u30.

6.Zondag 24/11: Doopdienst. Kandidaten kunnen contact opnemen met
iemand van de Oudstenraad.

7.Zaterdag 30/11: Vrouwendag in het CPC, Tervuursesteenweg 194C te
3001 Heverlee. Thema: Loof de Heere, want Hij is goed.
Zie poster achteraan in de kerk. Aanmelden via info@pastoraat.be.
Voor meer informatie: www.pastoralecounseling.org.

[ Contactadressen ]

De Oudstenraad komt samen elke 1e woensdag v/d maand (uitgezonderd feest-
dag). Indien u een vraag of opmerking hebt voor de oudsten:

email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com of gsm:0491/92 91 58

Indien u een persoonlijk gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot
een oudste:

Jan Hostens 056/45 72 31 (Vrije dag: vrijdag)

Stephan De Feyter 0479/36 37 42

Thomas Nop 0495/12 10 92
U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus
stoppen. U kan ook overschrijven op de rekening van de kerk:
IBAN: BE17 0012 2662 5321— BIC: GEBABEBB
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\ Kerkgemeenschap in Kortrijk met een hart voor God en mensen /

Bidden is vertrouwen

De grote vraag bij het bidden is altijd weer of God gaat doen wat je Hem
vraagt. Grijpt Hij in? Geeft Hij? Geneest Hij? Regelt Hij het? Het valt me op
dat ons bidden zich meestal richt op Gods handen. We vragen Hem om
dingen voor ons te doen, vullen daarmee in wat er volgens ons het beste
kan gebeuren en of God dat voor ons wil doen. Het is terecht dat we onze
verlangens en noden bij God brengen. Een aantal keer zegt Jezus: “Vraag
wat je maar wilt in mijn naam en het zal je gebeuren.” Hij daagt ons er dus
zelf toe uit. Je mag alles wat je nodig hebt aan God vragen.

Tegelijkertijd is het veel te beperkt om alleen naar Gods handen te kijken,
je alleen te richten op wat Hij kan doen. Bidden omdat je iets gedaan wil
krijgen. Bidden betekent ook je richten op zijn hart, op wie Hij is. Hij is onze
hemelse Vader, die van ons houdt en voor ons zorgt. Bidden is God ver-
trouwen. Als God zegt dat Hij voor ons zorgt, vertrouw je daar dan aan toe.

Bidden is dus iedere situatie, alles wat er in je leven speelt en wat er in de
wereld om je heen gebeurt toevertrouwen aan God. Een van de belangrijk-
ste karaktertrekken van God is zijn betrouwbaarheid, zijn grenzeloze
trouw. Bidden is je hele bestaan, je geliefden, je werk, je toekomst, alles
overgeven aan deze betrouwbare Vader. Het gaat je dan niet meer alleen
om hoe of wat Hij oplost, regelt of geeft. Het gaat je dan om het diepe be-
sef dat Hij erbij is en voor je zorgt. Er is niets dat zoveel vrede in je leven
geeft.

Uit: Ron van der Spoel. Bidden



[ Aantekening Prediking }

Dienstleiding: Jan H. - Prediking: David
Schriftlezing:

Hooglied: is de liefde genoeg?

Hoe kan ik jou overtuigen van Gods liefde zonder dat het lege woorden
zijn?

Kan ik bewijzen dat ondanks de pijn, de gebrokenheid, de ziekte, God
jou echt liefheeft?

Kijk naar de menselijke liefde.

Liefhebben is wat het betekent om mens te zijn. De liefde is een einde-
loze bron van inspiratie.

De liefde brengt nieuw leven voort, letterlijk en figuurlijk.

Ik hoorde eens iemand zeggen: 'mijn geliefde is overleden, maar ons
liefde voor elkaar zal altijd bestaan.'

Is dat waar? Is de liefde genoeg?

Kan zij zelfs de dood weerstaan?

Quote

“De vreugde die Jezus geeft, is het gevolg van de overeenstemming
tussen onze plannen en zijn plannen.”

[ Onderhoudsploeg ]

Kuisploeg voor de week van 28/10 (Sectie A) : Jona, Jerre en Kurt
Kuisploeg voor de week van 04/11 (Sectie B) : Nick met jeugd, Nancy

[ Créche ]

Zondag 27/10: Deborah
Zondag 03/11: Joy

[ Gebedspunten ]

¢ gebed voor het Hoop en Vreugdekoor dat op dinsdag, 29/10 een optreden
mag verzorgen in het WZC De Pottelberg, Kortrijk. Dat de harten van de bewo-
ners mogen aangeraakt worden;

gebed voor de situatie in Syri€, in het bijzonder voor de christenen aldaar;

e gebed voor Sara en Jona (het Goede Boek): er breken drukke weken aan voor
hen (o0.a. boekentafels);

e gebed voor zieken en ouderen;

e gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste beslissingen
mag nemen;

e gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente;

e Als u liever wil dat uw naam niet wordt vermeld in Potscherven , maar toch
gebed wenst, dan mag u gebed vragen voor op onze 14-daagse bidstonden op
maandagavond;

u kan dit melden via oudstenraad.depottenbakker@gmail.com met
ermelding van de specifieke reden, of laat het weten aan Stephan




