[ Mededelingen ]

1. Zondag 26/05 Dienstleiding: Nick — Prediking: Jelle Rijkeboer (Gave Veste)
Inzegening van David (Mahabba).

2. De nazorgbijbelstudies starten vanaf september 2019.

3. Dinsdag 21/05: One in Christ bidstond in YWAM huis, Ramskapellestraat 16 te
Kortrijk van 19u30 tot 21u00.

4. Vrijdag 24/05: Zorgkring de “wandelclub” in de kerk van 14u tot 16u in plaats
van op 31/05.

5. Zondag 26/05: Het Hoop en Vreugdekoor luistert een evangelisatiedienst op
in de gemeente van Kuurne. Stephan verzorgt de prediking.

6. Donderdag 30/05: Hemelvaartsconferentie in O.C. De Troubadour, Vlaswaag-
plein 3, 8501 Bissegem. Thema: De geur van Christus. Woord en zang door
Wim Bevelander. Ochtend: Start om 10u30. Namiddag: Start om 14u. Voor-
zien: programma voor kinderen; boekentafel Het Goede Boek; koffie, soep &
koeken beschikbaar.

7. Maandag 10/06: geen bidstond omwille van Pinkstermaandag.

8. Vrijdag 05/07 tem zondag 07/087: gebedsweekend in CH Connect. Sprekers:
Corneel Crezée en Leslie Message. Info en inschrijvingen: www.indekerk.be.

[ Contactadressen ]

De Oudstenraad komt samen elke 1e woensdag v/d maand (uitgezonderd feest-
dag). Indien u een vraag of opmerking hebt voor de oudsten:

email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com of gsm:0491/92 91 58

Indien u een persoonlijk gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot
een oudste:

Jan Hostens 056/45 72 31 (Vrije dag: vrijdag)

Stephan De Feyter 0479/36 37 42

Thomas Nop 0495/12 10 92
U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus
stoppen. U kan ook overschrijven op de rekening van de kerk:
IBAN: BE17 0012 2662 5321— BIC: GEBABEBB

19/05/2019
)m Potscherven \

< Evangelische Kerk: De Pottenbakker
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\ Kerkgemeenschap in Kortrijk met een hart voor God en mensen /

De grootste hulde die we God kunnen bieden bestaat erin geenszins te
steunen op eigen krachten, maar zich volkomen toe te vertrouwen aan
zijn beschermende hulp.

Er bestaat op deze wereld geen heerlijker en gelukkiger levensweg dan
het onophoudelijk gesprek met God. Alleen zij die dit pad bewandelen
zullen dit begrijpen en er de vreugde van smaken.

De praxis van Gods aanwezigheid is de heiligste weg in het geestelijk
leven, de weg die het meest voorhanden ligt en ook het meest noodza-
kelijk is. Zij bestaat er in vreugde te leren vinden in Gods gezelschap en
daarvan een gewoonte te maken. Je leert dat door eenvoudig met
Hem te praten en je liefdevol met Hem te onderhouden: te allen tijde,
op ieder moment, zonder regel of dwang, vooral wanneer je het moei-
lijk hebt, bij bekoring, gebedsdorheid, tegenzin, ja zelfs in ontrouw en
zonde.

Wees moedig. Geef telkens opnieuw je lijden aan Hem. Vraag Hem

kracht om alles te kunnen dragen. Maak het tot een gewoonte om je
vaak met Hem te onderhouden. Vergeet Hem zo weinig mogelijk.
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De meest gewone taken zijn eigenlijk niet ‘gewoon’ als je van alles lief-
de en gebed weet te maken. Er is geen doeltreffender middel om naar
God te gaan dan het gewone werk aan Hem op te dragen. Vraag Zijn
hulp. Bid om licht om Zijn wil te kennen in twijfelachtige gevallen. Vraag
Hem dat je op de juiste wijze mag doen hetgeen je duidelijk inziet als
Zijn concrete verlangen. Bied Hem je werk aan voor je begint. Dank
Hem nadien als je iets voor Hem hebt kunnen doen.

Wil je reeds hier op aarde de vrede van de hemel genieten, maak het
tot een gewoonte om vertrouwelijk, nederig en liefdevol met God om
te gaan. Belet je geest dat hij zich, om welke nutteloze reden ook, van
God verwijdert.

Doe je werk, wat het ook weze, uit liefde tot Hem. Doe het met be-
dachtzaamheid en maat, zonder drift of overijling, hetgeen zou wijzen
op een versnipperde geest. Werk kalm, rustig en liefdevol, samen met
God. Om heilig te worden hoef je niet van werkzaamheden te verande-
ren, maar voor God doen wat je gewoonlijk voor jezelf doet.

Het zijn de gedachten die alles bederven; daar begint de miserie! Ver-
werp ze met zorg, zodra je merkt dat ze niet bijdragen om je actuele
werk goed te doen of voor je zielenleven. Richt je dan opnieuw naar
God. Daar zijn we in goede handen.

Broeder Laurent

[ Getuigenissendienst ]

Dienstleiding: Jan Hostens

[ Onderhoudsploeg ]

Kuisploeg voor de week van 20/05 (Sectie B) : Armeense kerk
Kuisploeg voor de week van 27/05 (Sectie C) : Holly en Natan

‘ Creche ’

Zondag 19/05: Holly
Zondag 26/05: Els

[ Overdenking J

We moeten onze vreugde nergens anders zoeken dan in Christus.

[ Gebedspunten ’

Op Pinksteren laten vier gevangenen zich dopen in de gevangenis van
Oudenaarde. Bid dat zij heel bewust mogen zijn van hun keuze en dat
hun getuigenis andere gevangenen mag aanspreken;

gebed voor Roos Coppens die verblijft in het revalidatiecentrum aan de
Reepkaai. 4e verdiep, kamer 444;

gebed voor Rita De Sterke voor een goed herstel;
gebed voor onze zieken en onze ouderen;

gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste beslissin-
gen mag nemen;
gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente;

gebed voor opwekking in Kortrijk, in Belgié en in onze samenleving;

Als u liever wil dat uw naam niet wordt vermeld in Potscherven , maar
toch gebed wenst, dan mag u gebed vragen voor op onze 14-daagse bid-
stonden op maandagavond,;

u kan dit melden via oudstenraad.depottenbakker@gmail.com met
vermelding van de specifieke reden, of laat het weten aan Stephan.




