( Mededelingen ]

1. Zondag 20/01: Dienstleiding: Ingrid en Stephan — Prediking: Thomas

2. Dinsdag 15/01: One-in-Christ bidstond in de Christengemeente Kuurne
(Kattestraat 27).

3. Gebedsdagen van 16-19/01/2019 tijdens de internationale week van gebed en
huwelijksweekend van 15-17/02/2019 in Christelijke Herbronning Connect:
zie www.indekerk.be.

4. Zondag 20/01: Dankdienst voor de 20 jarige bediening van Peter en Kristin in
de Pottenbakker. Aansluitend op de dienst zal er een middagmaal voorzien
worden. Verdere info volgt nog.

5. Zaterdag 26/01: Avond van gebed: van 18u tot 21u in de Evangelische Theolo-
gische Faculteit, Sint-Jansbergsesteenweg 97, 3001 Leuven.
Georganiseerd door VEG, BEZ en BREEZE.

6. Woensdag 13/02: startstudie om 19u30 bij Frans Vervaeke, Gaverstraat 5/20,
8530 Harelbeke

7. Zondag 17/03: Algemene ledenvergadering in de kerk. Aansluitend op de
dienst zullen we samen een maaltijd nuttigen (potluck, ieder brengt eten mee
en we delen met elkaar) om dan te starten met de vergadering rond 13u.

8. Vandaag spreekt Thomas in Oostrozebeke.

[ Contactadvessen |

De Oudstenraad komt samen op 07/02 en vervolgens elke 1e donderdag v/d
maand (uitgezonderd feestdag). Indien u een vraag of opmerking hebt voor de
oudsten: email: oudstenraad.depottenbakker@gmail.com

of gsm:0491/92 91 58

Indien u een persoonlijk gesprek, gebed en/of een bezoek wil, richt u dan tot
een oudste:

Jan Hostens 056/45 72 31 (Vrije dag: vrijdag)

Stephan De Feyter 0479/36 37 42

Thomas Nop 0495/12 10 92
U kan uw giften voor de werking van de kerk in de collectezak of collectebus
stoppen. U kan ook overschrijven op de rekening van de kerk:
IBAN: BE17 0012 2662 5321— BIC: GEBABEBB

N.B.: Probeer a.u.b. op de zondagdienst
minstens 5 minuten vooraf aanwezig te zijn!
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\ Kerkgemeenschap in Kortrijk met een hart voor God en mensen /

UW WOORD

Ben ik vol angst,
In duisternis gezeten.
Het openen van Uw Woord, Heer,
Verspreidt licht.

Ben ik verward,
Uw beloften vergeten.
Het openen van Uw Woord, Heer,
Verspreidt licht.

O, God, mijn Vader,
Wat een heerlijk geschenk.
Geef dat ik mij
In Uw licht koester
Uw Woorden gedenk.

Linda Smit -Adriaens



Is iedereen gered? Wordt iedereen zalig?

Jezus stierf voor de zonden van de gehele wereld. Dat wordt soms wel eens
geinterpreteerd als zou ieder mens tenslotte gered worden. De redenering
die men dan volgt is de volgende:

De zonde heeft ieder mens aangetast, dus
Gods genade is voor iedereen
Logischerwijze wordt iedereen behouden

Dit klinkt logisch, maar gaat voorbij aan de bijbelse voorwaarden voor verlos-
sing, nl. berouw (bekering) en geloof.

Hoewel Gods liefde heeft voorzien in een weg van vergeving voor iedere zon-
daar, stelt Gods gerechtigheid iedereen verantwoordelijk voor de eigen keus.
God legt Zijn wil niet op aan de mensen, maar nodigt hen wel uit gehoor te
geven aan Zijn stem.

Als de mens de noodzaak van verlossing erkent, tot berouw komt en Gods
aanbod aanvaardt, zal hij gered worden.

Jezus benadrukt heel fel de scheiding aan het eind der tijden tussen
“schapen” en “bokken” (Math.25:31-46). Zij die het koninkrijk beérven
(hemel) en zij die ten onder gaan (hel).

Het verhaal van de rijke man en Lazarus vormt een levendige illustratie van
de twee bestemmingen voor de mensheid (Luk.16:19-31)

Als iedereen vanzelf zou worden gered, zou de opdracht van de Heer om het
evangelie te prediken en discipelen te maken zonder zin zijn (Math.28:19).
Ook de aanmaning om heilig te leven zou dan geen nut hebben (1 Petr.1:15-
16).

Sommigen suggereren dat mensen na de dood een nieuwe kans zouden krij-
gen. In de Schrift is hiervoor geen grond te vinden. Integendeel, de Bijbel
zegt “het is de mens beschikt éénmaal te sterven, en daarna het oor-

deel.” (Hebr.9:27).

[ Aantekeningen prediking ]

Dienstleiding: Nick - Prediking: Jan H.

[ Onderhoudsploeg ]

Kuisploeg voor de week van 14/01 (Sectie C) : Holly en Natan
Kuisploeg voor de week van 21/01 (Sectie A) : Geertrui, Marta en Joke

( Créche ]

Zondag 13/01: Sara
Zondag 20/01: Joy

‘ Quote J

“Het proces van geestelijke rijpheid is niet meer dan het leren om meer
en meer gebieden van ons leven aan Christus toe te vertrouwen.”
Bob George

[ Gebedspunten ]

. gebed voor onze zieken;

o gebed voor onze ouderen;

o gebed om wijsheid voor de oudstenraad, dat zij steeds de juiste beslissin-
gen mag nemen;

. gebed voor opwekking en geestelijke groei in de gemeente;

. Als u liever wil dat uw naam niet wordt vermeld in Potscherven , maar

toch gebed wenst, dan mag u gebed vragen voor op onze 14-daagse bid-
stonden op maandagavond,;

u kan dit melden via oudstenraad.depottenbakker@gmail.com met ver-
melding van de specifieke reden, of laat het weten aan Stephan.




